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Hayali Cam Kırıkları 


Camdan duvarlara bakarken 

Ne de korkutur yansıman, 

Kendini. 

O an fark edersin 

Görünmez sınırları ve arkasında kalan adamı 
Çekici tutan eli nasıl da titriyor 

Kafası ne de karışık 

Biliyorum beyninin o dolambaçlı labirentinin diplerinden bağırıyor 

Vur! Vur! Lütfen! 

Vur ki hapsolan benlik tüm hışmıyla çıkabilsin, 
Sonsuz bilmecelerden. 

Kendi etini parça parça yerken, kanlı ağızı 
Tükürükler saçarak bağırıyor. 

Vur! 

Yansıması orada işte 

Cam da orada karşısında. 

Kalkmıyor titreyen eli 

Ne bulabiliyor güç ne de cesaret 

Ve uzaklaşıyor yine 

Gözünde bir damla yaşla 

En diplerden gelen bir damla yaş. 

En azından çekici bırakmadı ya 

Bir başka gün denerim diyecek hep dediği gibi 
Tek bir şey hariç her şeyin zifiri karanlık olduğu, 


Soğuk, 

Duvarlarında nefretin, üzüntünün, yenilginin 

En vurucu tablolarının asılı olduğu 

Yuvasına yollanıyor dermansız ayakları 

Odadaki tek ışık 

Umudun o en mükemmel grotesk büstünün üzerindeki 
Zayıf loş ışık, 

Biraz daha gücünü parlaklığını yitirirken. 


Luna 


karanfil 


bilmemenin acısını tattım gözlerinin hiçliğinde akan zamanın buruluşunda tüm hislerin, son seferlerine seyreldiği o anlardan birinde 


ben, bir tanrının korkusunu gördüm 


saye-i nehrin parmaklarda dolaşan dalgalı soğuğunun ardından hiç bir kara efsunun ürpertmediği kadar onu; 
yürekleri mesti'yi ab-ı ahmer ilen aleve dönüp 


zerrata yanarak gökyüzünde ölüme karışan binlerce bülbülü; 


anlasaydık ufüla yiten günlerden her birinde bize sarmalanan, kırdığımız dallarının tek tek vaktin sonunda bize olan inançlarının yiteceğini farklı olur muydu bilmiyorum; 


hiç bir zaman sana layık olduk mu; bilemiyorum 


sen söylemezdin ki kimseye, bir çiçek olduğunu.. 
her nısf-ı şebin eteğini damarlarının özüyle yaşayıp terk ettiğimiz tüm seferlerin ardından 


tekrar tekrar nâgah bir mora boyadığını 


sonra bahsetmezdin kimseye; 

hiçbir-ülkenin koşulsuz hükümdarı olan 

o ki mühiş bir kesinlikle bilir tüm kuşların acılarının isimlerini birer birer sonsuz addettiğimiz yıldızların sayısından da çok, tek tek 


bahsetmezdin kimseye; 

aynalarda yansıyan tüm sevmelerin 

ruhunu parçaladığı karanfil; 

morların, aslında gülgün olduğundan 

ve bizim günahlarımızın bedeli olacak ıstırabın, 


senin gülüşünün ardındakine hiç bir zaman yanaşmayacağından 


yetersizliğin tesellisi 


Yetersizliği sezinlemeye çalış. ... . “Tüm”e yakıştırmamakla birlikte karmaşanın içindeki kendi karşılaştırmalarında deniyorsun bunu, bu sana iyi gelmese de. Bazı durumlarda iyi olduğunu, birkaç adım ileriye götürdüğünü söyleyenler olabilir fakat pek fazla aldırış etmemelisiniz, zannımca, çünkü bu tanımı, söylevi-kimsenin bilmediği tanımhayatından örneklerle süslemeye çalışırsan göreceksin iyi gelmediğini. 

Bu farkı, kapatma uğraşı içine girmen, yakınlaşma uğraşı içine girmen, -ya da hiçbirini yapmaman ki bu önemsiz şu an- oldukça uzunca bir sürecin içinde olduğunu sana hatırlatmakla birlikte muhteşem bir çıkmaza girdiğini, sana fısıldayarak anlatacaktır. -peki bunu nasıl çözebilirsin? Bilmiyorum. Bilmemekle birlikte böyle bir sorunun varlığından da şüpheliyim; hepsi benim uydurmalarım olabilir ya da gerçekten böyle bir şey vardır ve çözmek gerekmiyordur. 
Konuşamadığını görebiliyorum. 

Karşılaştırmalar içinde bulunurken ikinci sıradaki özneyle meydana getirdiğin yakınlığı, çok daha ileri seviyelere çıkarma ihtimalin de ortaya çıkıyor; geri tepmeler ya da olağan akış nedeniyle. Bu yakınlık derecesi karaktere bağlı olarak değişir. Burada yönelimde bulunulan nesne pasif bir durumda olacaktır, doğal olarak. Bu edilgen durum içerisinde, edilgen durumun, nesnenin, herhan”gi bir yönelime karşı vereceği tepkiler anlam çıkarılamayacak kadar sığ olacaktır. Bu “tüm” ü istisnalardan sakınmalı ve ölçüyü kaçırmamalı. 

Güçsüz biri, güçlüğe karşı olan yetersizliğinden kaçar-belki güçlü de alt etme korkusundan kaçar, kim bilir-; yorulmuş bir zihin, hareketli düşüncelere karşı olan tahammül yetersizliğinden dolayı kaçabilir; hareketli bir zihin de kendisini, onu durağanlığa çekecek olandan kaçabilir. Gidişatı yetersizlik konusu dışına sürüklesek de devam edelim. 


Şimdi tam burada, zıt yetersizliklerin — ikinci görünümü (güçlünün kaçışı gibi) de yetersizliğin içine fırlatırsak- oldukça kaygan bir zeminde olduğunu görebiliriz. 


Farklı olaylara karşı farklı yetersizlik seviyesi görüntülerinin çıktığını görsek de öznede gerçekleşen duygulanım esnasında kendisini dünyanın merkezine yerleştirmesi durumu ve bu yerleştirme katmanının en alt katman oluşu gibi ortak bir görüntü, tümel olarak öznede gerçekleşen yansımalar bütününe rastlayabiliriz. Şu an bunun hakkında 


konuşabilmemiz de bu nedenledir. 


“Fiiliyatımızın kaynağı, kendimizi zamanın merkezi, nedeni ve sonucu zannetmeye bilinçsizce meyilli olmamızdadır. Reflekslerimiz ve gururumuz, teşkil ettiğimiz et ve bilinç parçasını bir gezegene dönüştürür. Eğer dünyadaki konumumuzu doğru olarak anlayabilseydik; eğer kıyaslamak, yaşamak” tan ayrılmaz olsaydı, mevcudiyetimizin ufaklığının açığa çıkması bizi ezerdi. Ama yaşamak, kendi boyutlarına karşı körleşmektir...” 

E.M. Cioran / Çürümenin Kitabı 


-Özel anlamda, konumuzca, birinci ve ikinci öznenin tümel olarak yaşadıkları güçlük nesnedir. Fakat birinci öznenin güçlüğü de ikinci özne ve nesnedir - 

Yani bir güç azlığı ya da fazlalığı bu durumu, yetersizliği, ortaya çıkarıyor. Yetersizlik bu aşamada kendine yeni bir düzlem yaratarak gücü farklı bir biçimde baskılayabilir özneler arasına. Bu çok daha korkunç, normlar etrafında, durumları peşinden getirebilir. Bunu gerçekleştirdiği taktirde de yine farklı bir alanda güç ortaya çıkar; eylemi gerçekleştirme gücü. Belki burada güçlü gözükse de öyle hissetse de 


özne, bu aldatıcı bir görüntüdür. Özne bu aldatıcı görüntünün farkına varırsa bu sefer kendisi için, yine genele göre bir izlenimle, tehlikeli bir hale bürünür mevcut durumda. 

Yetersizlik acaba kaçmayı meşru kılıyor olabilir mi? 

Kaçmak kötü müdür, bizim çerçevemizde? Bana sorarsanız kaçılmalı ama kaçılmamalı da. Yaşamı devam ettiren şey belki de bu kaçmadır. 
Fakat o yüksek dereceli istekler kaçmayı uygun görür mü? Kaçmak ister fakat kalmayı tercih eder ya da bir süreliğine kaçınılabilir. Bir süreliğine sık sık kaçmalar da mümkün kılabilir bunu. Yetersizliğin meşru kıldığı kaçınma eylemi intihar düşünceleri etrafına kadar getirebilir özneyi. 
Aslında buraya getiren şey kaçınılmama da olabilir. Çünkü kaçınma bir korunma içgüdüsü gibi. O zaman yetersizliğin meşru kıldığı kaçılma ya da kalma ikilemi fikri, sorunu yaratıyor gibi. 

Peki; yetersizlik fikrini ortadan kaldırsak, göz ardı etsek; bu nasıl bir yola sokar bizi? Bu da yine kaçınılmama eylemine götürecek bizi, bir tür eylemsizlik haline. Fakat tam olarak böyle değil çünkü yetersizlik fikrinin yerine getireceğimiz şey şaşkınlık ve merak olacaktır. Bu iki durağan eylem o an içerisinde hareketsizlik yaratsa da beraberinde aktif bir eylemi peşinden getirecektir. 

Beraberinde gelecek olan aktif eylem o üstün istekler için gelecektir. 


idi 


* 


Efe Mustafa Özalp 


Sutpen Meurt 


Anadolu medeniyetleri müzesinin bir parçası olmak istiyorum. 
Yatağa yapışan sırtımın acısı ya da gözümün kaşınmasının bir ağırlığı kalmaz o zaman. Şimdiyse buradayım, yalnızca Anadolu'da, sert sandalyemde. Beynimin sessizlikte boğulmasına dayanamıyorum, kafatasımın duvarlarını zorlayan şeyi hissediyorum. Daha önce de olduğu gibi elbette, birçok kez. Elimini başıma sokup başımın içinde ne varsa tutup sallamak istiyorum, karıştırmak, sise gömmek, çekmek, çıkarmak, yoğurmak, şekillendirmek, eksiltmek, sadeleştirmek. Geri koymak önemini kaybediyor. Parmaklarımın arasında yer edişini hissediyorum, tırnaklarımın arasından içeri girdiğini, derim tarafından emildiğini, kanıma karışıp kendini yeniden başımın içinde bulduğunu. 
Kırık tabaklar gibi göz bebekleri. Kağıt üzerindeki kelimeler anlamlarını kaybediyorlar, hiyerogliften hallice sembolleri andırıyorlar. Beynimin trafiği sembolleri bulanıklaştırıyor. Kavramaya çalıştıkça gayretle kaydıklarını hissediyorum kavrayışımdan. Saçlarımın gürlüğü bile engel olamıyor kaçışlarına. Oysa beynim mültecilere misapirverver davranmadığını daha önce de söylemişti. Öte yandan parkurculara olan sempatisini hiçbir zaman gizlemedi. Daha önce de tartışmalarımız oldu bu konuda elbet, fakat bu düelloları hep dikkatimi dağıtarak kazandı. 
Ucuz bir yöntem. Ama rakibini tanıyan savaşçı meçini hangi yarığa sokacağını her zaman iyi bilir; bense hiçbir zaman yarıksız bir zırh 


kuşanmayı başaramadım. 


#k*k 


düşmüş eller 


tavanlardan saçak saçak sarkan salkımlar durumunda duruyorum 


tavanlardan savrulan durumlarda duruyorum 


dönemsizlik hikayesinde yazılmış birer insanken oluşmuş 

ters birer göz ile olanları izlemekle yorgun düşmüş eller gördüm hurafelere sığınarak soğuyunca harikulade insan oldun 

olsun oldun sen bir insan oldun doksana merdiveni dayayıp 


yuvarlandın 


bilmeyerek bakmayarak aynı zamanda bakar gibi gitti 


istediğimi söylemiş olamam anlaşılır göründüğünden 


saçak umdu kendi kendine soyut olanı 

umut (bırak) söylemiyle kazanabileceği hiç açık değildi kapalı değil bu söylev doğru olmamaklı sadece 

uçtum uçtum uç'dum artık değilim 


her gece yanımda, dört duvar arasında 


koşuşturan bir tutam karanlık insan var 


Yerkeski Rünü 


Bir kuzgun tüydü uzaklara 

Ve soyundu evrenin uzaktaki sureti 

Gecenin soğuk ve demirden kapısıyla kalbin duruşunu daha evvelden de duymuştu 

Hiç bir yere gitmiş olmadığı 

Ve hiç varacak olmadığı metal derinin içindeki hipnozu Büyümeyi unutarak bulduğu rünü 

Ve ötesinde kurtuluşun haleden yüzleri görür gibi sinir uçlarındaki saydam köprüde 

parmaklarından parmaklarına atlayamıyordu 


Elektronlar savruldu 


Nehrin ve bataklığın beti 

der'ine yürüttüğü 

ve açılan ve koyulan döngüsünde gölgesi 

ince keskinin izden kayığıyla 

bir sigaralık geç kalınmış cennetin merdivenlerine durdu 


varoluşmadan önce mehtaba uz'du 


Bir kuzgun kondu çelikten pençeleriyle 
Oralarda bir yerlerde 

haleden suretleri görür gibi dışında çeperi 
Orada bir yerde 

ve koyulan yıldız seli büyür gibi 

ve orada 


arar bir tanrı-cık cık cık 


açılan elektrikli kırbacıyla bir kör gibi uzama karışmayan boşluğundaki nefesini çık çık çık 

rayın saatinden çıkan uzayına 


uz'a iristen sarkan damlaya 


Külyutmaz cehenneme tepeden savrulan kül gizlenmiş kanına acil çıkış kapısı dualarıyla yaratılan cennetin Ve taşıdı kuzgunun bölünüşünü 


yer çekiminin umursamazlık ilkesi 


Sıyırdı kuzgun metali ve buldu bitişik üç eli 
Evvelden yokoluştu 
Sonradan var 


uzayın tüyden kaderi 


Tanrının sığmadığı cennetinden kızaran merdivenlerine soyundu 


yeryüzünün mehtaptan sureti 


ölmeye kalkmak 


Bir zamanlar yaşam insan türü için tek seçenekti. Cinayet suç unsuru oluşturmuyor, medeniyetin kendi varlığını aracılığıyla meşrulaştırdığı rıza yanılsaması bile alenen boşa çıkıyordu. Politik zorbalığının yerinde tahakküm ilişkilerinin en aşikar ve doğrudan formu fiziksel güç vardı 


İntihar ne kavram ne de deneyim olarak yaşanılan gerçekliğin bir parçasıydı. İçgüdülerinin esiri insan hem en güçlü içgüdüsü yaşama hem de kaçındığı, ecelle ya da cinayetle gerçekleşen ölüme de mahkumdu. İntihar, insanı en temel içgüsünden özgürleştirdi. Yaşamın bir zorunluluk olmadığını ve aksini tercih edebileceğimizi de göstererek belki de saldırganlık gibi edimlerle örtülü biçimde kendisini gösteren ölüm içgüdüsünü belirginleştirdi. Ölüm içgüdüsü barizleştikçe hayvanla insan arasındaki fark da daha fazla açıklığa kavuştu. 


Ak*X 


Yaşam zorunlulukken intihar hep iradiydi. İntihar bir tercih olarak ortaya çıktıktan sonra artık yaşam da bir tercih haline geldi. 


Can Öz 
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Doruk Şenelmiş 


ucube venüs 


bıçak sırtı damlalarında biriktirdiği erinci muazzam bir ehillikle akıtır göğün kaburgasından 


açtığı yaralarla arasına izdüşümlü kaldırımların 


gerçi böyle müphem teşebbüslerin ıslıklarını gizlice karanlığın uzantısına bağlayan bahaneler var tanrısal düşten somutlanan hafif gülümsemenin olmayan sabahında 


umduğu sisleri hiç yoktan görmesi gibi 


ve onun rengiyle tutunmaya öykünen dallar aydınlığa karşın sarındığı kürküyle dikiliyor yıldızları arnavut taşlarına sakladığı diyardaki 


tren rayı yağmurlarının inleyen ürperişine saçılıyor 


inanmadan, kazara sihire bulanan yeraltında açan kanatlı sürüngen çiçeği, acı çektiği besbelli cürretim olmadı ki sadece selam durdum ben karanlıkta valsini ettiğimiz kaçamak bakışlar baygın sarhoşluğunu saklayan kırık şarap kadehi 


hepsini aynı tanrıdan almış, çürük inci dişler uzun mermer burun ve keçeli kuzguni saçlar, işte 


uzuvları parçalanmış ucube venüs, çılgıncasına 


Yahya 


Belki de seksen yaşında eşi mevta, çocuksuz bir adamın tek istediği evinde biraz gürültüdür. Arkasına sindiği soğuk duvarların arada bir titremesi ya da Azeri komşularının kan ve spermle yıkadıkları küflü şiltenin parkeyi yırtan demir ayakları. Böyle bir adam, ağzı burnunda bir kadının geceyi yırtan doğum sancılarını durduramadığı bir tebessümle dinleyip adı bile olmayan bir çocuğun ağlayışıyla hayata yeniden başlar. 
Her yöne kilometrelerce uzanan beyaz kaşları ya da çenesinin altına istiflenmiş kilolarca deri artık onun yükü değildir. Hatta belki uzun zaman sonra o gece sakallarına dökmeden su içebilir. Böyle bir adamın su bardağına uzanırken titremeyen elleri ölümü çağırırken de titremeyecektir. Geç kalan Azrail'i ayaküstü paklayıp, bir alt katta kızarmış poposuna pudra sürülürken ilk uykusuna dalar. Belki de mezar taşını delen ağaçtan kopardığı her elmayla günahları da geri gelecek, kurdu tükürdüğü mermerde tozlar yıkanıp adını gösterecek. Süt dişlerini eşinin ölü toprağına emanet edip takma dişlerini takacak ve ölümün zamanında geleceğine dair tutuştuğu sonsuz ladesi bir kez daha kaybedecek. 


Ahmet Özdemir 


Değil, Hayatla Barışma 


Sıfır 

Sıfır 

Kırk dört. 
Barışamayız, olmadı. 
Anons geliyor 

Çok korkunç değil mi 
Anonslar? 

Bitti mi yazım? 
Hayat da bitmiş 
Emin değilim. 

Zaten 

Emin olsam. 

Bu halde olmam 
Okurum sonra, 
Şimdi 

Yağmur sesi çok güzel. 
Hayat da öyle 

Ama 

Ne anlamı var? 

Ne diye 

Yaşayıp bu hayatın 


Sillesini yiyeyim? 
İnsanları 

Kendimi 

Rezil eden de biriyim. 
Kimine göre orospu 
Kimine göre 

Deliyim. 

Küs müyüz 

Hayatla? Küs müyüz 
Bizle? 

Bizim bizimle küslüğümüz 
Bizim bir hiçle 
Küslüğümüz 
Kahretsin 

İşte. 


derdiderda 


Aubade 


wherever you start as the dawn fades you always end up where oswald was, 


carcano at hand. 


from birkenau to 

salamanca 

you encounter caveourness shades returning from the ashen 

light, lost steps echo 

through the rooms you 

enter you 

stare in to the long slide 

thinking when you'll see the priestess her aim is true 

occupying chateaus 

on the rhine. 


faitful habits may seize the day little dogs fighting between the steps of a stairway, the brown one waggling its tail, the 

white one, smaller, on its back, playful. 

silkworms from china or 


vestiges of east anglia 


dashing between the clouds 

and the moon you cannot se€ you 

fail to follow the 

effigies of what remains. 

santa teresa cirdes you like a prey bird already past passchendaele, 

you don't see a door anywhere. 

you know who you'll encounter 

they are the Vs of the world. 


nothing more terrible to wake up to. 


what remains is light. 

has to shine through 

the cracks, 

the evening will be alright. 


kendimden de izin alamadım 

izini sürdüm ekmeğe yumuşacık 

izinsiz çıktı hatırlarım ulaşamadım 

hassas sinir uçları parnaklarımın 

liyakatsiz organlarım 

işlevsiz notları birleşme noktalarının 

kestirmeden kestirsem şu tezkereyi de 

kılsız bıraksam kaypaklıkları 

yavşaklıkları 

kaskatı katıksız katmaranlar ile yüzeye çıkmaya çalışıp işkencelerle tutulan yakalarım kolalı 

konforlu kolluksuz taşkım cesaretsiz korumalarım façalarını almış kollarım 

keskin göz bebeklerimin altında güneş korumalarım ucundan sıyırdı ucunu 

içimi kazıdı ecnebi kaşıklarla 


izini alamadım çıkmaya akşam ezanından sonra 


Doruk Şenelmiş 


Akışkanlar Mekaniğinin Düşünsel Temelleri 


Aristoteles'in Mirası 


Eğer modern akışkanlar mekaniği bilimini tarihsel olarak ele alırsak, temel düşünceleri Antik Yunan fiziğinin kökenlerine kadar takip edebiliriz. Aslında, M.Ö. 350 civarında zirveye ulaşan Yunan kültürü ve sanatının altın çağıyla birlikte, akışkanlar mekaniği ve aerodinamiğin tarihi orada başladı. O dönemin en önemli Yunan bilim insanı Aristoteles (M.Ö. 384-322) idi. 


Aristotelesçi bilim gözlem temeline dayanıyordu ve fiziksel dünyanın "nedeni" yerine çeşitli olguların sonuçlarıyla ilgileniyordu. Temel olarak Platon'un kavramları ele alış biçimine karşı çıkıyordu, ona göre idealize edilmiş düşünceler ile uğraşmak yerine, görünen ile uğraşmak daha önemlidir. Aristoteles Fizik adlı eserinde şunu ifade eder: 


".. bunu doğal bir şekilde yapmanın yolu, daha bilinebilir ve bizim için daha açık olan şeylerden başlamak ardından bizim tarafımızdan daha 


kavranabilir olanlar ile devam etmektir çünkü aynı 


şeyler 'bizim açımızdan bilinebilir' ve 'koşulsuz olarak bilinebilir" değildir..." 


Bu, gözlemlenen olguların sonuçlarına aykırı olup olmadığı umursanmaksızın, Platon'un felsefesine doğrudan bir karşıtlıktı; çünkü Plato, fiziksel bilimlerin matematiksel bir modelini oluşturmayı denemişti ve böyle bir 


akıl yürütmenin sonuçları gözlemlenen olgulara aykırı olsa bile umursamamıştı. 


Düşüncelerini Physics adlı eserinde detaylıca açıklamıştır. Bu, modern anlamda fiziksel teorilerin veya evrenin özel içeriklerinin araştırılmasından ziyade canlı ve cansız, doğal veya hareketli varlıkların en genel prensipleriyle ilgilenen bir eserdir. Eserin başlıca amacı özellikle doğal bütünlerin değişimini, hareketin ilkelerini ve nedenlerini keşfetmektir. 


"İlk başta bizim için açık ve belirgin olan, karışık varlıklardır. Varlıklar ve prensipleri, analiz yoluyla daha sonra bize tanıdık hale gelir (....) benzer şekilde, bir çocuk önce tüm erkekleri 'baba've tüm kadınları 'anne' olarak adlandırır, ancak daha sonra her birini 


ayırt eder." 


Bir anda yenidoğan olduğunuzu hayal edin ve doğadaki tüm uçan varlıkları anlamlandırmaya çalışın. İlk gözünüze çarpan bunların her birinin uçtuğu olacaktır. İlerleyen zamanlarda ise uçan varlıklar olarak kuş kelimesini öğrenmiş olalım. Artık her gördüğümüz uçan varlıklar sonradan öğrendiğimiz kuş kelimesini tamamlar nitelikte olacaktır. Dolayısıyla Aristoteles'e göre parça bütünü tanımlar, yani "uçan varlıklar" kelimesinin tüm üyeleri (papağan, kanarya, kartal vb.) kuşu tanımlar. Bunu Aristoteles "süreklilik (continuum)" olarak tanımlayacaktır. 


Süreklilik Kavramı 


Aristoteles'in doğadaki olayları anlamak için ortaya attığı düşünce biçimi aslında şu an modern akışkanlar mekaniğinin temelini oluşturmaktadır. Ona göre süreklilik kavramı, maddenin parçalanabilirliği ve ayrılabilirliği üzerinden anlaşılabilir. Aristoteles, sürekliliği nesnelerin her zaman daha küçük parçalara bölünebilme yeteneği olarak değerlendirdi. Aristoteles'in süreklilik anlayışı, 


özellikle hareket konsepti ile ilişkilendirilerek nesnelerin hareketlerini ve davranışlarını anlamada temel bir faktör haline geldi. Bu günümüzde sürekli ortamlar mekaniği (continuum mechanics) adı verilen sistemin temel felsefi düşüncesidir. Bizler bu düşünceyi kütlenin, momentumun ve enerjinin 


korunumu olarak tüm eğitim hayatımız boyunca gördük. 


Ek olarak Aristoteles süreklilik kavramına şu yorumu yapar: 


"Bir süreklilik, her zaman alt bölümlere ayrılabilen bir şeydir ve bir cisim her şekilde bölünebilirdir. Eğer bir büyüklük bir yönde bölünebilirse, bir çizgidir; iki yönde bölünebilirse, bir yüzeydir; üç yönde bölünebilirse, bir cisimdir. Bunların ötesinde başka bir büyüklük yoktur, çünkü üç boyut da mevcut olan tek boyutlardır ve üç yönde bölünebilen, tüm yönlere 


bölünebilir." 


Aristoteles'in bu yorumları yaparken kullandığı matematik terminolojisini 


bilmiyoruz fakat söyledikleri analizin temeli niteliğindedir. 
Cisimlerin "dinlenme" özelliği 


Aristoteles'e göre yeryüzündeki maddelerin doğal durumu dinlenmektir. 
Toprak, hava ve su, yere doğru hareket ederek dinlenmeye ulaşmaya çalışır. Ateş ise yukarıya doğru hareket eder. Havanın hareketi ise karmaşıktır; ateşin yükselme eğilimi ile havanın aşağı düşme eğilimi arasında bir rekabet bulunur. 

Aristoteles'in aerodinamiğe ikinci katkısı, hareket eden bir cismin havadan veya başka bir akışkan ortamdan geçerken bazı aerodinamik "direnç" ile karşılaşacağı fikriydi. Biz buna şimdi direnç diyoruz ama o tarihte bu kelime direkt olarak kullanılmamıştı. Aristoteles "Gökseller Üzerine İnceleme" adlı 


kitabında şunu yazacaktı; 


"..gerçekten de, harekete geçirilen bir cisim neden bir yerde durup diğer bir yerde durmamalıdır? Ya zorunlu olarak dinlenmeye devam eder veya hareket halindeyse, 


bir engel onunla çarpışana kadar sürekli hareket eder." 


"Zorunlu olarak dinlenme"... Bu akıl yürütmeden çıkan bir sonuç, bir cismin sonunda bir akışkan içinde dinlenmeye geleceği için, cismin üzerinde etki eden 


bir "direnç" olması gerektiğidir. Bugün buna aerodinamik sürtünme denir. 


Sonuç olarak Aristoteles'in bilim anlayışı sadece kendi dönemine değil, aynı zamanda sonraki yüzyılların bilimsel düşünce biçimini de derinden etkilemiştir. 
Özellikle akışkanlar mekaniği gibi alanlarda, Aristoteles'in düşünce tarzı ve yöntemleri temel taşlar oluşturmuştur. Aristoteles'in continuum kavramı, bilimlerin formel olarak ele alış temelini oluşturmuştur. Ayrıca, akışkanlardaki direnç kavramını ilk olarak ortaya koymuş ve bu düşünce, modern aerodinamiğin temelinde yatan aerodinamik sürükleme kavramına işaret 


etmiştir. 


Kerem Aydoğan 


PhilMag - Thales 


-Thales Siyaseti Bırakıyor 


Geçtiğimiz günlerde Miletos'un önde gelen siyasetçilerinden Thales köşesine çekilip kendini tamamen theoria yaşamına adayacağını ve doğa bilimleriyle ilgileneceğini açıkladı.Miletos halkı bu açıklamanın zeytin fiyatlarının arttığı şu dönemde Thales'in zeytin ezmesi makinesi kiralaması ve bu sayede adını vergi rekortmenleri listesine yazdırmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor.Oysa Thales bu hamleyi tam da felsefenin para edebileceğini göstermek için yapmıştı. 
Aç aç felsefe yapılamayacağını kanıtlamak için değil. 

Bununla birlikte Miletos yönetiminden rahatsız olduğu için felsefeye yöneldiğine 


dair de kanıtlar var. 


Solon'a yazdığı mektup gibi; 

“Bana öyle geliyor ki Atina'dan ayrıldıktan sonra sizin yerleşmeniz olan Miletos'ta çok rahat yaşayabilirsin.Çünkü burada hiç sıkıntı çekmeyeceksin ama biz Miletoslular da tiranlıkla yönetiliyoruz diye rahatsız olacaksan bile -çünkü sen bütün baskıcı yöneticilerden nefret edersin- dostların olan bizlerle birlikte yaşamaktan hoşlanabilirsin. Priene'ye gelmen için sana Bias yazdı. Priene'de 


yaşamak senin için daha uygunsa biz de senin yanına gelip oturacağız.” 


-Annesi Evlen Diyor 


İnişli çıkışlı kariyeri ve sürgün yaşamını bir kenara bırakırsak tek tabanca haliyle annesini, hayatını düzene sokma konusunda hiçbir şekilde ikna edemeyen Thales “when son when” sorusunu ilk gençlik yıllarında “daha değil” diyerek atlatmıştı. Yakın zamanda ise bu konuyu tamamen kapatmak üzere yaşlandığını ima ederek “artık değil” dediği de söylentiler arasında. 
Muhabirlerimizin “Neden çocuk istemiyorsunuz?” sorusuna da “Çocukları çok sevdiğim için” şeklinde yanıt veren Thales ununu eleyip eleğini duvara asmış gibi görünüyor. 


-Kuyuda Felsefe 


Delphoi kahinlerinin denizciler tarafından kendilerine getirilen üçayakla ilgili olarak Thales'i işaret ederek “Phoibos'a üçayakla ilgili soru mu soruyorsun Miletos çocuğu? Diyorum ki kim bilgelikte herkesin önündeyse üçayak onundur” dediği biliniyor. Lakin üçayak Thales'ten bu yana elden ele gezmekteydi. Nihayet dostu Solon'a ulaşan üçayak Delphoi tapınağına geri dönmüştü.Tapınağın üzerine ise altın harflerle Thales'in sözü olan “Gnothi seauton /Kendini bil (Yunanca: yv&8ı ogavröv) yazılmıştı. 

Böylece adını yedi bilgelerin arasına yazdıran Thales tüm bunlara rağmen yıldızları inceleyip gökyüzünü gözlemlediği sırada kuyuya düşmüştü. Zeki ve esprili Trakyalı küçük bir kölenin onu, göksel şeyleri bilmeyi çok isterken, yerde, ayaklarının altında ne bulunduğunu ihmal ettiği için azarladığı söyleniyor (Theaitetos, 174a). 


-Yazdığı Şarkıya Sahip Çıkmadı 


Bu aralar dilden dile dolanan bir şarkı var Miletoslular arasında. 
Üstelik şarkının Thales'e ait olduğu söyleniyor. Ancak ünlü bilge felsefi itibarını düşündüğünden olsa gerek ana akım haline gelen düşüncelerini şiirle anlatmaya pek sıcak bakmıyormuş gibi görünüyor. Şarkının ona ait olmayışı da ihtimal dahilinde tabii. Şarkı şöyle; 


“Akıllı düşünceyi gösteren çok konuşmak değildir. 


Bir tek bilgeliği ara 


Bir tek Onur'u seç 
Böylece geveze insanların kesilmek bilmeyen seslerini kısacaksın.” 


Eh, pek de kafiyeli değil gibi. 


Zeynep Kiz - Nisan Yörükoğlu 
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